
MEET THE TEAM
WIM BOGAERT

Ik liep ooit de Nacht van West-Vlaanderen, een ultraloop.
Midden in de nacht stond OKRA Lichtervelde met een
spandoek te supporteren. Het spandoek hangt nog steeds bij
Herman in de garage. Zoiets vind ik ongelooflijk mooi.

Ik werk als stafmedewerker voor OKRA-SPORT+, dit sinds 16
december 2002. Mijn takenpakket omvat o.a.
beleidsondersteuning, vorming, organisatie activiteiten,
begeleiding West-Vlaamse streekpunten,...

Toeren in de Moeren, Seniorenkronkel, Senior Games,
wALLk-IN, fietsbedevaarten naar Lourdes en Compostela,
nationale petanquetornooien en wandeldagen, mooie
projecten als Elke stap telt en Elke trap telt... Het is altijd een
unieke belevenis. Maar waar ik met heel veel voldoening aan
terugdenk is het Fietslint. Het startschot door Roger Decock
(winnaar Ronde van Vlaanderen 1952) in Oostende, die
gigantische sliert fietsers langs landelijke wegen, met meer
dan 100 fietsers door Gent onder begeleiding van de politie
die alle verkeer stil legden, de verwelkoming door de fanfare
in Maaseik, zo'n 2.500 fietsers in totaal... en dat allemaal
gebundeld in 1 week.

Welk weetje over jezelf wil je met ons delen?

Wat is het meest memorabele dat je hebt
meegemaakt bij OKRA-SPORT+?

Wat is jouw rol binnen OKRA-SPORT+? 

De slagzin luidt: Een leven lang sporten. Ben je zelf
ook actief met beweging bezig? Zo ja, wat zijn jouw
favoriete bezigheden? 

Ik heb jarenlang basketbal gespeeld en daarna ben ik
overgeschakeld op lopen. Momenteel beperk ik me tot
fitness.
Als passief sporter ben ik in zowat alle sport geïnteresseerd:
dat gaat van darts en snooker tot kunstschaatsen,
balsporten, zwemmen, atletiek en natuurlijk wielrennen.

Als je mag dromen? Wat zou je bij OKRA-SPORT+
nog willen bereiken/ verwezenlijkt zien? 

Dat we met OKRA-SPORT+ zoveel mogelijk mensen aan het
bewegen kunnen krijgen en zolang als mogelijk aan het
bewegen kunnen houden.

PROFICIAT!
Wim is jarig op 19 augustus. Wensen jullie hem
allen een gelukkige verjaardag toe? 

Heb jij een levensmotto dat je graag met ons wil
delen? 

Sport verbindt. Het brengt mensen samen en dat is het
belangrijkste dat er is.


